
Oekraïne 
 

Het tweede motief is een borduurtechniek uit de Oekraïne. De techniek is op een 
Ontmoetingsdag van MerkWaardig al een keer onder de aandacht gebracht door Lada van 
Wijngaarden. Zij gaf cursussen en verkocht borduurpakketjes van verschillende Russische 
technieken (Atelier ’t Haantje). Helaas is zij hiermee gestopt. Met haar toestemming 
gebruiken we haar beschrijving voor deze techniek. 
 

           
 

- Zoek een simpel motief en breng deze over op de stof of gebruik een van de twee 
motieven die zijn gegeven 

- Borduur eerst alle contouren van de tekening met een ketting- of steelsteek 
- Vul de vlakken van de motieven op met platsteekranden. 

Gebruik hiervoor de randen van de bijgeleverde patronen of zoek of ontwerp zelf 
platsteekranden. 
 De lijnen op het patroon zijn de weefseldraden van de stof. 

 
Traditioneel worden deze motieven in het rood geborduurd, maar er kunnen natuurlijk ook 
andere kleuren gebruikt worden. 
 
MMM 2026 deel 2 ,Oekraïens borduren, 
Erna Merema (met gebruik van patronen van Lada van Wijngaarden) 
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